
ZOMERZINNEN 

  

Ik ben de wereld aan het verkennen, 

ik bekijk het vanuit de poëtische hoek. 

Ik leer mezelf langzaam kennen, 

maar ik ben slechts nog op zoek. 

 

Ik voel me verlaten, 

maar het is druk in mijn hoofd. 

Woorden die me maar niet met rust laten, 

er is maar één ding dat mijn onrust dooft. 

 

Slechts één manier om te ontsnappen 

aan de drukte hier op aarde. 

Een boek zal mij het leven verklappen 

en houdt mij in mijn waarde. 

 

Boeken brengen wijsheid  

en zorgen voor amusement. 

Ze zorgen voor verdraagzaamheid 

van problemen die ieder kent. 

 

Ik ben de wereld nog aan het verkennen, 

ik ben volop op zoek, 

ik moet mezelf nog leren kennen, 

maar geef mij eerst gewoon een boek. 

 

Alisa Bos 

 


